Vliegen is een beetje dromen
zonder einde en begin.
Ergens weggaan,

ergens komen

en de droom

daar tussenin.

Herinner mij in de lucht, in de zon,

herinner mij hoe ik was
toen ik alles nog kon.

Dankbare herinnering aan

Frederic Mees

levensgezel van Monigue Verstraete T
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‘pa’en ‘pepe” van
Frank Mees en Cerda
Laura Mees en Mick, Ella en Amo

“nonkel” van
lan Mees en Chris
Charlotte

“Freddy” voor velen



