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…een eeuw… 

Na vele gekregen jaren  

mag wat zij met liefde deed 

haar nu tekenen met eeuwigheid. 

 

 

 

 
 

Den avond komt zo stil, zo stil 

zo traagzaam aangetreden, 

dat geen en weet, wanneer de dag 

of waar hij is geleden. 

‘t Is avond, stille... en, mij omtrent, 

is iets, of iemand, onbekend, 

die, zachtjes mij beroerend, zegt: 

‘t Is avond en ‘t is rustens recht. 

  

-Guido Gezelle, voorjaar 1882 

 

 
 


